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 17 januari 2021 

‘Blijf in mijn liefde’ 
 Oecumenische viering in de week van gebed / BOL 

 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers: Lonneke Gunnink en Hanneke Overduin 

Organist/  pianist: Ingeborg van Dokkum 

Ouderling van dienst: Ankie Borger 

Diaken: Tonny Oplaat 

Lector:   José Vijver 

Geluid Tonny in ‘t Hof 
Koster + camera:   André Olden 
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ORDE VAN DIENST 
 
Inleidend orgelspel - door Ingeborg 
Wer nur den lieben Gott lässt walten (melodie lied 653) - G. Böhm 
(1661-1733) 
 

Eerste Wake 

Aanvangslied 969  

1 In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn 
troost, 
de wereld door zijn woord. 
 

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 

3 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 

Welkom - door de ouderling van dienst 

Gebed 

Lezing: Johannes 15, 1 – 8 - door de lector 

Korte uitleg 

Lied 653: vers 1, 5 en 7 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 



  

uw kerk die in de wereld is. 
 

Tweede Wake 

Lezing: Johannes 15, 9 - 17 door de lector 

Gebedsintenties uit Bathmen, Okkenbroek en Lettele 

Luisterlied: Ubi Caritas - Taizé 

 

Derde Wake 

Lezing: Genesis 12, 1 – 5 - door de lector 

Lied 832 wordt gezegd 

Geroepen om op weg te gaan, 
om op te staan, te reizen 
naar een land dat God zal wijzen. 
Korte uitleg 

Luisterlied: ‘Geef licht’ – Stef Bos 

Diaconale mededelingen - door de diaken 

- Kerk en diaconie 

- PKN, ondersteuning gemeenten 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit 

werk gebeurt op allerlei terreinen van pastoraat tot missionaire 

presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. 

Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de 

Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo 

goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de 

kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo 

gaan ze goed toegerust aan de slag! 

 

Afsluiting 

Lied gespeeld en gezegd: ‘Innerlijk licht, o Jezus Messias’ – Taizé  

Oecumenisch ‘Onze Vader’ 

Zegen 

Slotlied 970: vs. 1, 2 en 3 

 



  

1 Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

2 Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 

 
 3 Gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 

Uitleidend orgelspel - door Ingeborg 

Dies sind die heil’gen zehn Gebot - J.S. Bach (1685-1750) 

---------------------- 
 
Mededelingen 
 
Bloemengroet 
Bathmen 
Dhr. Ap Haarman, Bronsvoorderdijk 
 

  
De Taakgroep Bezinning en Ontmoeting nodigt u uit om in plaats 
van de film op 21 januari om 20 uur met elkaar online naar een 
aflevering van De Verwondering te kijken en na te praten.  
Aanmelden bij Theo Overduin. Zie het Baoken. 
 
Een nieuw verzetje in lockdowntijd!!! 


